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VOORAF 
- Het licht in de lantaarn brandt 
- Excelsior speelt: Arioso - Johann Sebastian Bach / arr. Jacob de Haan 
- We zingen samen: ‘Heer, het licht van uw liefde schittert’ (Liedboek 289) 
 

1. Heer, het licht van uw liefde schittert, 
schijnt in donkere diepten schittert. 
Jezus, Licht voor de wereld, verlicht ons. 
door de waarheid die u geeft, bevrijdt ons. 
Schijn op mij, schijn op mij! 
refrein: 
Kom, Jezus, kom, vul dit  
land met uw Vaders glorie. 
Blaas, Geest, ons aan,  
zet ons hart in vlam, 
stroom, overstroom alle  
naties met uw genade. 
Geef ons uw woord,  
Heer ontsteek hier het licht. 
 

2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel, 
uit de schaduw in uw nabijheid; 
door uw Zoon mag ik staan in uw luister, 
toets mij, test mij, verteer al mijn duister. 
Schijn op mij, schijn op mij. 
refrein: Kom, Jezus, kom… 
 

3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien 
en de weerglans op ons gezicht zien, - 
zal ons leven voor anderen stralen, 
het verhaal van uw liefde vertalen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
refrein: Kom, Jezus, kom… 
 

 

- Welkom door ouderling Jessica 
 
VOORBEREIDEN 
(We gaan staan, na de handdruk van de ouderling en de voorganger) 
- Groet en bemoediging 
- We zingen als aanvangslied: ‘Gij volken looft uw God en Heer’ (Liedboek 117a) 
(We gaan zitten) 
 
- Over deze dienst… 
- Openingsgebed 
- We zingen: ‘Loof de koning, heel mijn wezen’ (Liedboek 103c: 1, 2, 3) 
 
HOREN 
- Met de kinderen… 
  

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

Kerkdienst in speeltuin Kloosterplantsoen 
Zondag 23 juni 2023, 10.00 uur 
 
Voorganger:  ds. Bert de Wit 
Ouderling: Jessica de Bruin 
GA!-Team: Betty Roodenburg, Lisette Kaiser,  
   Bep van Ochten, Jeannine de Bruin   
Lector:  Bas Kraaijeveld 
Muziek: Fanfareorkest Excelsior o.l.v. Léon Vliex 
Thema: ‘Gratis voor niets’ 
 

https://oje.home.xs4all.nl/txt/gezangen/Gezang%2016%20-%20Liedboek%20voor%20de%20Kerken%201973.htm
https://oje.home.xs4all.nl/txt/gezangen/Gezang%20460%20-%20Liedboek%20voor%20de%20Kerken%201973.htm
http://www.pgij.nl/
mailto:dienen@pgij.nl


 
 
- We zingen: ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ (Liedboek 218: 1, 3, 4, 5) 
 
(De kinderen gaan naar hun plek in de speeltuin.) 
 
- Schriftlezing: Handelingen 8:4-25 (BGT) 
 

4De gelovigen uit Jeruzalem vluchtten naar allerlei plaatsen. Overal vertelden ze het goede nieuws 
over Jezus. 
5Filippus ging naar de stad Samaria. Daar vertelde hij dat Jezus de messias is. 6Alle mensen luisterden 
goed naar wat Filippus vertelde. Want ze zagen dat hij wonderen deed. 7Veel mensen werden bevrijd 
van kwade geesten, die schreeuwend uit hen weggingen. En veel mensen die niet konden lopen, 
werden beter gemaakt. 8Iedereen in de stad was blij om wat er gebeurde. 
9In Samaria woonde al heel lang een man die toverkunsten kon doen. Die man heette Simon. Hij zei 
van zichzelf dat hij heel bijzonder was. De inwoners van Samaria waren diep onder de indruk van 
hem. 10Ze dachten: ‘Dit is de man die Gods kracht in zich heeft.’ Daarom luisterde iedereen goed 
naar hem. 
11Ze luisterden zo goed naar Simon omdat ze steeds weer onder de indruk waren van zijn 
toverkunsten. 12Maar toen Filippus vertelde over Gods nieuwe wereld en over Jezus Christus, gingen 
de mensen daarin geloven. Mannen en vrouwen lieten zich dopen. 
13Ook Simon ging geloven en liet zich dopen. Hij bleef steeds bij Filippus in de buurt. Hij was diep 
onder de indruk van alle wonderen die Filippus deed. 
14De apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria waren gaan geloven in het goede 
nieuws over Jezus. Daarom stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. 
15-16De inwoners van Samaria waren gedoopt in de naam van Jezus Christus. Maar de heilige Geest 
was nog niet in hen gekomen. Daarom begonnen Petrus en Johannes te bidden. Ze vroegen aan 
God of hij de heilige Geest wilde sturen. 17Na het gebed legden Petrus en Johannes hun handen op 
de mensen. En zo kregen de inwoners van Samaria de heilige Geest. 
18-19De mensen in Samaria kregen de heilige Geest doordat Petrus en Johannes hun handen op hen 
legden. Toen Simon dat zag, zei hij tegen Petrus en Johannes: ‘Geef die macht ook aan mij! Dan kan 
iemand ook de heilige Geest krijgen als ik mijn handen op hem leg. Ik betaal jullie ervoor. Hier is het 
geld.’ 
20Maar toen zei Petrus tegen hem: ‘Jij en je geld horen in de hel! Jij denkt dat Gods heilige Geest te 
koop is! 21Jij hoort niet bij ons, want je wilt niet God dienen, maar jezelf. 
22-23Ik zie dat je hart vol kwaad zit, en dat je ontzettend jaloers op ons bent. Misschien zal God je 
vergeven. Maar dan moet je bidden, en laten zien dat je spijt hebt van je slechte gedachten.’ 24Toen 
zei Simon: ‘Willen jullie voor mij bidden? Vraag aan de Heer of hij me niet straft.’ 
25Petrus en Johannes vertelden over de Heer Jezus en zijn boodschap. Daarna gingen ze terug naar 
Jeruzalem. Onderweg vertelden ze het goede nieuws in veel dorpen in het gebied Samaria. 
 

- We zingen: ‘Genade, zo oneindig groot’ (HemelHoog 298) 
 
- Verkondiging 
- We zingen: ‘O Heer die onze Vader zijt’ (Gezang 463: 1, 2, 3) 
 
  

https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-c/achtentwintigste-zondag-door-het-jaar-c/extras/liedje-dank-u-voor-deze-nieuwe-morgen.html
https://dagelijksebroodkruimels.nl/songteksten/opwekking/428
https://oje.home.xs4all.nl/txt/gezangen/Gezang%20463%20-%20Liedboek%20voor%20de%20Kerken%201973.htm


 
 
DELEN 
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 
- Delen van de bloemengroet 
- Inzameling van de gaven:  
- 1e collecte: Training in thuiszorg Libanon 

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, 
waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn 
vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische 
vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Kerk in Actie ondersteunt 
medische trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na hun diplomering kunnen ze 
vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren. Dat 
biedt hoop voor de toekomst! 

- 2e collecte: Beheer van de kerk 
Het delen van de gaven kan tijdens de dienst. Er zijn twee manieren: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van Diakenen:                        

NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente IJsselstein 
 U kunt ook digitaal bijdragen via GIVT-app  
 

Digitale collecte via GIVT-app 
Met ingang van 2024 is onze kerk aangesloten bij GIVT. Voor de digitale collecte kunt u de GIVT-app 
downloaden.  
Na het aanmelden met uw persoonlijke gegevens (incl. uw bankrekeningnummer) kunt u uw bijdrage 
overmaken. 
U kunt in het tabblad GEEF zelf uw bijdrage voor de 1e (diaconaal doel) en de 2e collecte (College van 
Kerkrentmeesters, beheer van de kerk) bepalen.  
Door te kiezen voor ‘çollecte toevoegen’ kunt u de 2e collecte toevoegen aan uw bijdrage.  
Na ‘volgende’ kunt u in de ‘lijst’ zoeken naar IJsselstein, dan kiest u PG IJsselstein.  
Door vervolgens op ‘GEVEN’ te klikken rondt u uw bijdrage af. 

 

- Intussen komen de kinderen terug van de nevendienst en kunnen ze uit de crèche worden gehaald. 
- Tijdens de collecte speelt Excelsior: Banks of Doon - Luc Vertommen  
 

 
GAAN 
- We zingen als slotlied (staande): ‘Geprezen zij God’ (Liedboek 150a) 
 

- Uitzending en zegen 
- Na afloop speelt Excelsior: Blaenwern - W.P. Rowlands  
 
 
  

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-geprezen-zij-god/


Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493,  
Marian van der Veen. 
 

Welkom in speeltuin Kloosterplantsoen 
Tenzij het weer het niet toelaat, worden wij vandaag verwelkomd in speeltuin Kloosterplantsoen. 
(Mocht het regenen dan wijken we uit naar de Ontmoetingskerk – let op berichten op de website 
www.pgij.nl en op Facebook). In deze GA!-viering gaat de Ontmoetingskerk naar buiten, om te 
laten zien dat we een kerk zonder drempels willen zijn, toegankelijk voor iedereen. De hele buurt 
mag meegenieten van de samenzang die muzikaal wordt begeleid door fanfareorkest Excelsior o.l.v.  
Léon Vliex . Het thema van de dienst is: ‘Gratis voor niets’ - naar aanleiding van een verhaal uit het 
boek Handelingen, waarin een zekere Simon denkt de kracht van de heilige Geest te kunnen kopen 
met geld. Maar het hoogste goed is niet te betalen – het is gratis voor niets. 
En dat geldt ook voor de koffie, thee of limonade met iets lekkers daarbij, waar we na de dienst van 
kunnen genieten. 
 
Voor wie dit al vóór zondag leest… 
Neem als het even kan zelf een stoel mee naar de openluchtviering, want er zijn niet genoeg 
zitplaatsen in de speeltuin. Houdt het weerbericht en de website/facebook in de gaten en neem 
eventueel zonnecrème, water, parasol/paraplu en/of regenkleding mee. 
Het is de bedoeling dat er na afloop iets lekkers bij de koffie is. We hopen daarbij wel dat er genoeg 
mensen zijn die iets meenemen, al dan niet zelf gebakken. Voor de dienst kunnen de lekkernijen 
worden ingeleverd bij het paviljoen. 
Verder hopen we dat er na afloop voldoende mensen bereid zijn om te helpen opruimen en 
eventueel spullen terug te brengen naar de kerk. Vele handen maken licht werk. 
 
Kindernevendienst en crèche 
De kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen tijdens de preek met de leiding van de kindernevendienst 
meegaan, om verderop in de speeltuin een eigen programma te volgen. Er is ook oppas aanwezig 
voor de kleinste kinderen die normaal naar de crèche gaan. Alles op het terrein van het 
Kloosterplantsoen. 
 
Afwezig 
De komende week heb ik vrij. Voor dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met 
dominee Bert de Wit. Mails beantwoord ik na mijn vakantie weer. 
Pastor Jeanette Vos-Spek 
 
Nieuwe ambtsdrager 
De kerkenraad deelt u mee dat mevrouw Julia Collewijn is verkozen tot ouderling.  
Wij zijn zeer verheugd dat zij bereid is deze taak in de gemeente op zich te nemen. 
Mochten er bezwaren zijn tegen de procedure dan kunnen deze uiterlijk tot 30 juni 2024 schriftelijk 
en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad:  
Patrick de Boer (Weerdesteijn 3, 3401 SJ IJsselstein of E. kerkenraad@pgij.nl ). 
Indien geen bezwaren worden ingediend zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 29 september 
2024. 
 
Nieuwe tentoonstelling in Museum Catharijneconvent:  Christendom en slavernij 
Vanaf zaterdag 29 juni is de tentoonstelling 'Christendom en slavernij. Een Nederlands verhaal' te 
zien in Museum Catharijneconvent te Utrecht. Kom op zaterdag 29 of zondag 30 juni en woon een 
van de interessante flitslezingen bij (30 minuten). Op zondag 30 juni serveren we Free Heri Heri. En 
op maandag 1 juli is het museum vanwege Keti Koti gratis toegankelijk.  
Bekijk het programma op www.catharijneconvent.nl 
 

  

mailto:tussenspel@pgij.nl
http://www.pgij.nl/
mailto:kerkenraad@pgij.nl
http://www.catharijneconvent.nl/


 
 
 
Kerk op Schoot-viering aanstaande zondag 30 juni:  "Gijs gaat op reis" 
Welkom in deze viering voor onze allerkleinsten. Natuurlijk mogen papa, mama, broertje(s), zusje(s), 
opa en oma ook komen! En vriendjes en vriendinnetjes. Op zondag 30 juni gaan wij samen zingen, 
bidden en iets leuks doen. Ben jij er ook? De viering begint om 9 uur in de kerkzaal. En daarna vieren 
we verder in de ontmoetingsruimte. 
 
Graceland Festival 15-18 augustus 
Dit jaar zal het Graceland Festival in Zeewolde worden georganiseerd van 15 t/m 18 augustus. Met 
een grote diversiteit aan artiesten, sprekers en kunstenaars is er een programma samengesteld met 
onder andere Kenny B. en David de Vos. 
Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar op www.gracelandfestival.nl 
 
Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar  
⮚ Woonzorgcentrum Ewoud, postcode 3401, 3403 en buiten IJsselstein:  

ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 
⮚ Woonzorgcentrum Mariënstein, postcode 3402 en 3404: 

Pastor Jeanette Vos-Spek, T 06 23003703, E pastorjvos@pgij.nl  (Werkdagen: ma – do – vr) 
⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 
 
Agenda deze week: 
Ma  24/6  19.00 uur  Redactievergadering Samenspel  
Di 25/6 10.00 uur Overleg werkgroep ZIN 
Wo  26/6  19.30-20.00  Verkoop collecte fiches  
Do  27/6  10.00 uur  Inloopmorgen  
Za  29/6  18.30 uur  Weeksluiting in Ewoud 
Zo  30/6  9.00 uur  Kerk op schootviering 
Zo 30/6 10.00 uur Kerkdienst o.l.v. Rob Favier 

http://www.gracelandfestival.nl/
mailto:dsbertdewit@pgij.nl
mailto:pastorjvos@pgij.nl
mailto:copas@pgij.nl
mailto:jannieschimmel@gmail.com

