
      Protestantse gemeente te IJsselstein

- De Paaskaars brandt
- Orgelspel vooraf
- Welkom door de ouderling van dienst Jessica de Bruin
- Toewijding door stil gebed en orgelspel

VOORBEREIDEN
(We gaan staan, na de handdruk van de ouderling en de voorganger)
- Groet, bemoediging en drempelgebed:

v. De vrede van de Heer zij met u allen
g. ZIJN VREDE OOK MET U
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. …. door Jezus Christus, onze Heer.
g. AMEN

- We zingen als aanvangslied: ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’ (Psalm 122: 1, 3)

(We gaan zitten)
- Over deze dienst…
- Gebed om ontferming
- We zingen: ‘Kyrië eleison’ (Lied 301k)   - I voorganger / II allen

- We zingen als loflied: ‘Loof God, die zegent al wat leeft’ (Lied 273: 1, 2, 4)

HOREN
- Gebed om de opening van het Woord
- Moment voor de kinderen
- We zingen (kinderlied): ‘Laat de kinderen tot mij komen’ (AWN I,20)

- Het licht wordt door de kinderen meegenomen. 

- Schriftlezing: Handelingen 15:1-5 (NBV21)
- We zingen: ‘Zonne der gerechtigheid’ (Lied 967: 1, 3)
- Vervolg Schriftlezing: Handelingen 15:6-21 (NBV21
- We zingen: ‘Open overal de poort’ (Lied 967: 4, 7)

- Verkondiging
- We zingen: ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt’ (Lied 686)

Liturgie voor de viering van 
22 september 2024, 1e zondag van de herfst
Liturgische kleur: groen

Maaltijd van de Heer

Voorganger: ds. Bert de Wit
Lector: Jiska van der Schans
Organist: Arie Metaal

Thema: Als vanouds

Viering beschikbaar:
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook. 

Verzoek voor voorbede in de dienst? 
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal.

mailto:dienen@pgij.nl
http://www.pgij.nl/


DELEN
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed
- Delen van de bloemengroet
- Inzameling van de gaven:
- 1e collecte: Syrië - kerk als plek van hoop en herstel
  In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft 
  dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een 
  dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van 
  kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de 
  samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn 
  getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de 
  kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, 
  bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat 
  door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.
- 2e collecte: Beheer van de kerk

(Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug)

Het delen van de gaven kan tijdens de dienst. Er zijn twee manieren:
 De collectezak die rondgaat
 Digitaal bijdragen via GIVT-app 

Digitale collecte via GIVT-app
Onze gemeente is aangesloten bij GIVT. Voor de digitale collecte kunt u de GIVT-app 
downloaden. Na het aanmelden met uw persoonlijke gegevens (incl. uw 
bankrekeningnummer) kunt u uw bijdrage overmaken.

- We doen zingend belijdenis van ons geloof (staande): ‘Ik geloof in God de Vader’ (Lied 340b)

- Nodiging
- Tafelgebed: 
v: Goede God,
    wij zijn blij
    en wij danken U
    dat wij tot U mogen komen.
a: Gezegend is uw Naam.
v: U hebt ons lief
   en schenkt ons deze aarde.
a: Gezegend is uw Naam.
v: U hebt ons lief
    en schenkt ons uw Zoon Jezus.
a: Gezegend is uw Naam.
v: U hebt ons lief
   en brengt ons hier samen.
a: Gezegend is uw Naam.
v: Wij danken U, goede God,
   om Jezus, uw lieve Zoon.
   Hij is een vriend van mensen.
   Wie Hem nodig heeft, die helpt Hij.
   Voor ons is Hij alles wat wij zullen zijn.
   Hij heeft ons zijn Geest gegeven
   om te leven als uw kinderen.
   Daarom danken wij U
   en zingen met alle engelen
   en met alles wat adem heeft:



- Allen zingen: ‘Heilig zijt Gij’ (sanctus en benedictus) – melodie Psalm 118

 
  v: Ja, gezegend is Jezus die gekomen is in   uw Naam.
     In Jezus zien we wie U bent:
     mens onder de mensen,
     bewogen om hun lot.

     Zo heeft Hij de laatste avond
     dat Hij met zijn vrienden samen was,
     zelf het brood voor hen gebroken
     en gezegd: ‘Dit is mijn lichaam.
     Neem het, eet en denk aan mij’.

     Ook nam Hij toen een beker wijn, 
     Hij loofde U en gaf hem rond
     en zei: ‘Als je deze beker rondgeeft,
     denk dan aan mijn dood en leven
     en deel zo in mijn nieuw verbond’.
     Daarom danken wij U en zingen:
     ‘Als wij dan eten van dit brood’ (zie Lied 403a)

  v: Geef ons allen, goede God, uw Geest van liefde
     en breng ons dicht bij U en bij elkaar.

    Zo bidden wij U met alle mensen, telkens opnieuw, als vanouds.

- We bidden het Onze Vader
- We wensen elkaar de vrede van Christus toe
- Uitdelingswoorden
- Gemeenschap van brood en beker onder orgelspel
- Dankgebed
( Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche ophalen.)



GAAN
- We zingen als slotlied (staande): ‘In Christus is noch west noch oost’ (Lied 969)
- Uitzending en Zegen
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C)
(De ambtsdragers verlaten als eerste de kerkzaal.)
- Orgelspel



T U S S E N S P E L
Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden.
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel.
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493, 
Marian van der Veen.

Welkom
Vorige week werd in de startdienst het jaarthema ‘Als nieuw!’ geïntroduceerd. Vandaag is het 
thema ‘Als vanouds’. Dat klinkt als het tegenovergestelde. Maar in het verhaal dat we in deze dienst 
horen (Handelingen 15:1-21), blijkt het zogenaamd ‘nieuwe’ al vanouds zo bedoeld te zijn. Dit klinkt 
ingewikkelder dan het is. Gelukkig vieren we vandaag ook ‘als vanouds’ de maaltijd van de Heer. 
Eenvoudiger kan niet – en toch wordt een mens bij brood en wijn ‘als nieuw’.

Kinder- en Tienernevendienst
Er is vandaag kinder- en tienernevendienst. De kinderen horen hetzelfde verhaal als in de kerk wordt 
gelezen: Paulus en Barnabas gaan naar Jeruzalem. Daar bespreken ze met de apostelen of niet-
Joodse mensen zich aan de Joodse wet moeten houden (vooral: of ze besneden moeten worden). 
Besloten wordt dat deze mensen zich aan een paar regels moeten houden, maar niet aan de 
besnijdenis en andere ‘zware lasten’.

Kring Weg van de Geest niet op woensdag
In de komende week gaat de kring Weg van de Geest weer van start. De verwachting was dat het 
aantal deelnemers groot genoeg zou zijn voor twee kringen: op de woensdag- en op de 
donderdagavond. Het aantal aanmeldingen voor de woensdagavond is echter te weinig om een 
kring te vormen. Terwijl op de donderdagavond nog wel ruimte over is. De woensdagavondkring 
gaat dus niet door. Wie wil meedoen is welkom op donderdagavond 26 september, om 20.00 uur.

Rectificatie en aanvullingen informatiegids 2024-2025
We hebben veel reacties gekregen op de nieuwe informatiegids, fijn dat zovelen het een nuttig 
initiatief vinden!
Zoals altijd met nieuwe initiatieven kunnen er ook foutjes insluipen. Daarom hierbij een aantal 
rectificaties en aanvullingen. Deze nemen we natuurlijk mee in de nieuwe versie volgend jaar, maar 
dan heeft u deze alvast.
Rectificaties
Het telefoonnummer van Aty Janzen (Meldpunt pastoraat) moet 0306881292 zijn, het laatste getal 
staat foutief in de informatiegids.
Het email adres voor de autodienst is autodiensten@pgij.nl
Aanvullingen
Isselwaerde (pastoraat) Christa van Egdom christavegdom@gmail.com
Liturgische schikkingen/Bloemen Wilma Baars wc.baars@yahoo.com
Namens de kerkenraad, Elly van Bruggen en Patrick de Boer.

KAARTVERKOOP op zondag 29 september! Op die dag hoopt Chrissy er weer te staan 
met een verkooptafel vol kaarten in de Ontmoetingsruimte. 
Ook dan weer de aanbieding 7 kaarten voor 10 euro.  Er zijn naast kaarten bijv. ook 
cadeau/gift envelopjes verkrijgbaar – handig voor een verjaardag!  Er zijn nog geen 
kerstkaarten mee (die doen we volgende maand, maar neem ook een kijkje in de 
voordeelbak die voor 1 euro p/st of nog minder verkrijgbaar zijn (en de opbrengst 
hiervan is volledig voor SUN Lekstroom).  Vergeet daarom niet om contant geld mee te 
nemen: er is ruim wisselgeld aanwezig. Tot dan!
Hartelijks, Chrissy & Janny
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Kliederkerk voor jong en oud (zondag 29 september) 
Kom jij ook naar de kliederkerk op zondag 29 september? We gaan aan de slag met het thema 
'Vertrouwen in genoeg!' Doe boodschappen in de Kliederkerksupermarkt, maak een mooie knutsel, 
geniet van popcorn, speel een precisie spel. We ronden af met een gezamenlijke maaltijd. 
De kliederkerk is voor iedereen, jong en oud. We hopen natuurlijk op veel kinderen. We beginnen 
om 14.30 uur en sluiten af om 17.00 uur, in de Ontmoetingskerk. Deelname is gratis. 
Meer informatie op www.pgij.nl

Nieuwe vertrouwenspersoon
We zijn erg blij om te melden dat Jacco Kruk ermee heeft ingestemd om, naast Mirjam Zwaan, 
vertrouwenspersoon van onze gemeente te willen worden. Hiermee hebben we weer zowel een 
mannelijke als een vrouwelijke vertrouwenspersoon. De contactgegevens van zowel Jacco als Mirjam 
staan in de colofon van Samenspel en in de informatiegids.
Namens de kerkenraad, Patrick de Boer

Omzien naar elkaar
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar:
⮚ Woonzorgcentrum Ewoud, postcode 3401, 3403 en buiten IJsselstein: 
ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur)
⮚ Woonzorgcentrum Mariënstein, postcode 3402 en 3404:
Pastor Jeanette Vos-Spek, T 06 23003703, E pastorjvos@pgij.nl  (Werkdagen: ma – do – vr)
⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com

Agenda deze week:
Ma 23/9 19.00 uur Redactie vergadering Samenspel 
Ma 23/9 20.00 uur Begeleiding pastoraatgroep
Wo 25/9 19.30-20.00 Verkoop collecte fiches 
Do 26/9 10.00 uur Inloopmorgen 
Do 26/9 20.00 uur Kring Weg van de Geest
Vr 27/9 20.00 uur Celebration 
Za 28/9 18.30 uur Ewoud Weeksluiting 
Zo 29/9 10.00 uur Kerkdienst o.l.v. ds. Bert de Wit, Bevestiging ambtsdragers
Zo 29/9 14.30 uur Kliederkerk in de Ontmoetingskerk
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