Protestantse gemeente te lJsselstein

Liturgie voor de viering van
13 oktober 2024, 4° zondag van de herfst

Liturgische kleur: groen
Voorganger: ds. Irene van der Meulen

Lector: Caroline van Baal
Organist:  Gert van der Schoor

Viering beschikbaar:
10.00 uur live op www.pgij.nl, later terug kijken kan hier ook.

Verzoek voor voorbede in de dienst?
Mail het naar E dienen@pgij.nl of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal.

- De Paaskaars brandt

- Orgelspel vooraf

- Welkom door de ouderling van dienst Daniélle van den Houten
- Toewijding door stil gebed en orgelspel

VOORBEREIDEN
(We gaan staan, na de handdruk van de ouderling en de voorganger)
- Groet, bemoediging:

v. Vrede, genade, God om je heen,

vergeving, nieuwe moed

voor jou en iedereen!

v. Dat we zegen ervaren, dit uur,

in lichaam, ziel en geest,

nu we verbonden zijn door de Geest van God
die ons schiep en die van ons houdt

en die ons nooit alleen zal laten.

g. AMEN.

- We zingen als aanvangslied: Vrede voor jou hierheen gekomen: 1 en 3 (melodie: Lied 865)
(We gaan zitten)

- Over deze dienst — Psalm 139 in een bewerking van Karel Eykman

- Gebed — na ‘zo bidden wij’zingen we: Als alles duister is (Lied 598)

- We zingen als loflied: Zolang wij ademhalen (Lied 657:1 en 4)

HOREN
- Moment voor de kinderen
- We zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God, op hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door: en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
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Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

(Het licht wordt door de kinderen meegenomen.)

- Schriftlezing: Lucas 19:1-10 (NBV21)

- We zingen: Psalm 139:1 en 2

- Verkondiging

- Meditatief moment: orgelspel

- We zingen: De Heer heeft mij gezien en onverwacht (LvdK 1973, Gezang 487: 1)

DELEN

- Gebeden: dankgebed — voorbeden - stil gebed — samen bidden van het Onze Vader

- Delen van de bloemengroet

- Intussen komen de kinderen terug van de nevendienst en kunnen ze uit de créche worden gehaald.

- Inzameling van de gaven:
- 1¢ collecte: Versterk positie boeren Zuid Sumatra
Op 16 oktober 2024 is het Wereldvoedseldag. Het is niet eenvoudig om als boer in Zuid-Sumatra
het hoofd boven water te houden. Veel boeren zijn arm en de verbouw van exportgewassen heeft
de grond uitgeput. Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra stimuleert
boeren om voedselgewassen te verbouwen en hun land zo te bewerken dat de grond zich herstelt.
Yabima leert boeren om dit ecologisch te doen, zodat de grond zich kan herstellen. Boeren leren
zelf zaden en organische mest en bestrijdingsmiddelen te produceren. Doordat zij niet langer zaden
of chemische middelen hoeven te kopen, dalen hun kosten en stijgt hun inkomen. Yabima geeft
deze trainingen via boerengroepen en brengt deze groepen met elkaar in contact, zodat zij van
elkaar kunnen leren.
- 2¢ collecte: Beheer van de kerk

Het delen van de gaven kan tijdens de dienst. Er zijn twee manieren:

v De collectezak die rondgaat

v Digitaal bijdragen via GIVT-app

Digitale collecte via GIVT-app

Onze gemeente is aangesloten bij GIVT. Voor de digitale collecte kunt u de GIVT-app
downloaden. Na het aanmelden met uw persoonlijke gegevens (incl. uw
bankrekeningnummer) kunt u uw bijdrage overmaken.

GAAN
- We zingen als slotlied (staande): Komen ooit voeten gevleugeld (Tussentijds 216)

- Uitzending en Zegen
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C)
(De ambtsdragers verlaten als eerste de kerkzaal.)

- Orgelspel


https://jansimons.nl/pastoraalatelier/bestandenpastoraalatelier/bestandenliederen/komenooitvoetengevleugeld.htm

TUSSENSPEL

Wekeljjkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te l/sselstein.

U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T:
030 6873493,

Marian van der Veen.

Welkom
De (gast)voorganger van vandaag is een vertrouwd gezicht: oud-predikant van de Ontmoetingskerk
ds. Irene van der Meulen uit Houten.

Kinder- en Tienernevendienst

Er is vandaag kindernevendienst voor kinderen van groep 1 t/m 8 en er is Tienernevendienst. De
kinderen van de nevendienst horen het verhaal uit Marcus 10:17-31 — over een rijke man die aan
Jezus vraagt hoe hij het koninkrijk van God kan binnengaan. Jezus vertelt hem dat hij al zijn
bezittingen weg moet doen.

PCloud informatie avonden

Zoals genoemd in Samenspe/willen we PCloud uit gaan rollen in de gemeente voor iedereen in een
werkgroep, cluster of ander onderdeel van de organisatie om digitaal samenwerken te
ondersteunen. Als je hier zelf mee aan de slag wilt, kan je de handleiding vinden op
www.pgij.nl/pcloud. In de handleiding is ook een link naar de instructievideo opgenomen. Mocht je
liever wat meer ondersteuning willen, organiseren we bijeenkomsten waarin er kort uitgelegd wordt
hoe PCloud werkt en we ter plekke aan de slag gaan om de toegang te regelen. Een laptop
meenemen kan daarom praktisch zijn. De bijeenkomsten worden georganiseerd in de
Ontmoetingskerk op: Zondag 13 oktober na de dienst, woensdag 13 november om 20:00 uur.
Aanmelden voor deze bijeenkomsten is prettig omdat we dan een indicatie hebben van hoeveel
mensen er komen. Aanmelden kan via E beheerder-pcloud@pgij.nl Patrick de Boer en Richard
Visscher.

GA!-viering met tieners

Volgende week zondag, 20 oktober, is er een GA!-viering met medewerking van en voorbereid door
tieners. Het thema is: "Hoe belangrijk wil je zijn?" — naar aanleiding van het verzoek van twee
leerlingen van Jezus om naast hem te mogen zitten als hij op zijn troon zit in het koninkrijk van God.
Jezus maakt hen duidelijk, dat "belangrijk zijn" in Gods ogen iets heel anders is dan zij denken. Het is
zelfs de vraag of zij echt belangrijk willen zijn op de manier die God belangrijk vindt. Muzikale
medewerking wordt verleend door het duo Matthias en Roos-Marie.

Kerstmusical

Op eerste kerstdag om 10.00 gaan wij een kerstmusical opvoeren in de kerk! Ben jij tussen de 5 en
15 jaar en lijkt het jou leuk om mee te doen met de musical of mee te zingen in het koor of allebei,
stuur dan een berichtje naar E miekedegoeij1@gmail.com. Opgeven kan tot en met 13 oktober via
deze link: https:/forms.gle/PnsSDazT9PJnkxNP6

Wegomleiding nabij onze kerk

Maandag 14 tot en met vrijdag 18 oktober is de kruising Frankrijkstraat-Nederlandlaan volledig
afgesloten. Voetgangers en fietsers kunnen via het voetpad passeren. Via de Duitslandstraat is de
kerk voor auto’s bereikbaar. Er zijn omleidingsborden geplaatst.

Appeltaartconcert

Klassieke muziek met appeltaart voor iedereen met het programma ‘Van Bach tot Bruch op viool,
altviool en piano’. Tijd en plaats: op 15 oktober 2024 om 14.30 uur in de Ontmoetingskerk
Voor verdere info en reserveren kaarten: zie Samenspel/ en poster met reserveerlijst in de hal.

Of kijk op: www.appeltaartconcerten.nl
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Kloosterweekend

We zijn blij dat er genoeg belangstelling is voor het kloosterweekend in maart 2025. Het maximaal
aantal deelnemers is bereikt. We gaan met 19 gemeenteleden een mooi weekend tegemoet.

Ellen en Joke.

Zin om een kerstcantate mee te zingen?

Op zondag 8 december zingt Singing Source de kerstcantate 'Born a King'van William Lloyd Webber
in de Dorpskerk, Nieuwegein-Jutphaas (aanvang 16.00 uur). Zin om mee te zingen en ons koor te
versterken? Van harte welkom! Misschien een mooie gelegenheid om te ervaren of zingen bij
Singing Source ook iets voor u is. Vooral tenoren en bassen zijn van harte welkom! We repeteren
donderdagavond van 19.45 - 22.00 uur in de Dorpskerk, Nedereindseweg 1-3, Nieuwegein-
Jutphaas. Voor meer informatie, neem contact op met Ria Verboom, M 06-29178750; E
riaverboom@ziggo.nl

Feestelijke editie Night of Light in de Domkerk (zaterdag 19 oktober)

Elke maand vindt in de Domkerk in Utrecht de Night of Light plaats. ledereen is dan welkom om in
de kaarsverlichte Domkerk een kaars aan te komen steken. Op zaterdag 19 oktober 2024 is er een
speciale editie. De Night of Light bestaat dan namelijk 10 jaar! Alle reden om dit te vieren met een
speciale Night of Light. Tijdens deze feestelijke editie is niet alleen de historische kathedraal, maar
ook de Pandhof geopend. In deze prachtige kloostertuin kunnen de bezoekers een meditatieve
rondgang maken aan de hand van een inspirerende tekst. We kijken uit naar dit feestelijke jubileum
en verwelkomen je op zaterdag 19 oktober graag in de Domkerk, inloop tussen 20.15 en 22.00 uur.
Meer informatie op domkerk.nl

Omzien naar elkaar
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar:
» Woonzorgcentrum Ewoud, postcode 3401, 3403 en buiten lJsselstein:
ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur)
» Woonzorgcentrum Mariénstein, postcode 3402 en 3404:
Pastor Jeanette Vos-Spek, T 06 23003703, E pastorjvos@pagij.nl (Werkdagen: ma — do — vr)
> Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048 E copas@pgij.nl
> Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com

Agenda deze week:

Zo 13/10 11.30 uur pCloud informatiebijeenkomst

Ma 14/10 19.00 uur Mediteren met mandala’s

Ma 14/10 20.00 uur College van Kerkrentmeesters

Ma 14/10 20.00 uur Bijbelkring 'Als nieuw!"

Ma 14/10 20.15 uur Kring aan huis (opgave: 06 205 328 35)

Di 15/10 Inleveren kopij Samenspe/ november E samenspel@pgij.nl
Di 15/10 14.30 uur Appeltaartconcert
Di 15/10 18.45 uur Emmadswandeling

Di 15/10 20.00 uur Kerkenraad

Do 17/10 10.00 uur Inloopmorgen

Do 17/10 15.00 uur Bijbeluurtje in Mariénstein

Do 17/10 20.00 uur Werkgroep Pastoraat

Vr 18/10 20.00 uur Meetingpoint

Za 19/10 18.30 uur Ewoud Weeksluiting

Zo 20/10 10.00 uur GAl-viering met tieners, o.l.v. ds. Bert de Wit
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